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Nieuwerkerk aan den lJssel

Liturgie voor de eredienst op zondag 4 mei 2025 om 09:30 in de Nieuwe Kerk.

Voorganger: ds. H.N. Visser

Zingen: Psalm 43 (Oude Berijming)

3 Zend HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,

Tot Uw gewijde tente weder

Dan klimt mijn bange ziel gereder

Ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.

Stil gebed
Votum en Groet

Zingen: Op Toonhoogte 282 ()

1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,

en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Lezing van de Wet

Zingen: Psalm 56 (Oude Berijming)

5 Ik roem in God ik prijs 't onfeilbaar woord

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord
Wat stervling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer g' in mijn ellenden

Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,

Door ijver aangespoord.

5 Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?

Berust in 's HEEREN welbehagen,

Hij doet welhaast uw heilzon dagen

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod

Mijn Redder is mijn God.



Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 20 vers 19 - 23 De verschijning aan de tien discipelen

¥ Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen
bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei
tegen hen: Vrede zij u!

20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich
toen zij de Heere zagen.

21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem

toegerekend.

Zingen: Psalm 86 (Nieuwe Berijming)
3 Allen die als goden blonken

zijn bij U in 't niet gezonken.

Niets kan bij uw werk bestaan.

Heel de wereld roept U aan.

Alle volken komen samen,

die Gij schept en roept bij name,
buigen voor uw zetel neer,

brengen uwen naam de eer.

Prediking

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming)
11 De steen, dien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,

s, tot verbazing der beschouwers,

Van God ten hoofd des hoeks gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,

Door 's HEEREN hand alleen geschied
Het is een wonder in onz' ogen:

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

4 Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.

12 Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft.

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen
Och HEER, geef heil op dezen dag
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.



Zingen: Op Toonhoogte 379 (De verschijning aan de tien discipelen)

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

3 Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Zegen

2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.



